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Özet 

Tarih yazı ile başlamaktadır. Yazının mucitlerine atfen de tarih Sümerlerde başlar denilmektedir. Sümer lerden sonra Akkadların Mezopotamya’ya gelmesi ile birlikte Sümerlerin şehir devlet yapılanması yerine yeni bir devlet sistemi gerçekleşmiştir. Bu sistemi i lk kuran kişi ise Akkad’h Sargon’dur. Kurduğu devlete de Akkad İmparatorluğu denilmiştir. 
Akkadlara ait belgelerin bulunduğu kaynaklar ise sonraki dönemlere ait muhtelif kopyalardan oluşmaktadır. Sargon’un hükümdar olmasından önceki durumu ve sonraki arasında önemli değişimler gerçekleşmiştir. Sargon’un doğum efsanesi bile başlı başına tarihçiler için çözülmesi gerekilen bir problematik olarak durmaktadır. 

Sargon’un askeri seferleri ve haleflerinin yaptıkları bölge tarihi ve insanlık tarihi için fevkalade ehemmiyete sahiptir. Akkad İmparatorluğu kısa sürede kurulmuş ve devasa sınırlara ulaşmıştır. Akkad İmparatorluğunun bu kısa sürede yükselişinden olsa gerek, İmparatorluğun ömrü uzun olmamış ve kısa sürede çözülüp çökmüştür. İmparatorluğun çöküşünde farklı gerekçeler öne sürülse de en önemli gerekçe Guti İstilası olarak görünmektedir. 
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Giriş 

Tarihi yazının icadı (MÖ. 3200) ile başlatmaktayız. Bu yüzden olsa gerek yazıyı icat eden Sümerlilere atfen, tarih Sümerler ile başlar denilmektedir. Akkadlar, Sümerlerin Mezopotamya bölgesine geldiği tarih ile aynı veya kimi tarihçilere göre, Sümerlerden sonra gelmiş olmakla birlikte, Mezopotamya bölgesinde bir dizi değişimler gerçekleştirmiştir. 

Günümüz Arabistan bölgesinden Mezopotamya bölgesine tarih boyunca 4 önemli Sami göçü olmuştur. Bu göçlerin ilki Akkad diye adlandırılan kavimdir. Sami kavimlerinin anayurdunun neresi olduğu meselesi önemli bir tartışma konusu olmuştur: E. Hail, Samilerin anayurdunu Suriye’de, P. Lagrenge ise Mezopotamya’da aramıştır. Samilerin kökeninin Orta Asya da olduğu dahi iddia edilmiştir. Winkler’in Geschichte Bahyloniens uncl Assyriens adlı eserinden sonra Arabistan’ın Samilerin anayurdu olduğu herkes tarafından kabul edilmiştir. 
Coğrafyayı göz önüne aldığımızda ve göçün nüfuz artışı sebebiyle ve düzenli olarak gerçekleşmesi bize Arabistan’ı işaret etmektedir (Albert T. Clay, 1919, 28). Akkadlar, MÖ. 3. 
binyıl başlarından itibaren Mezopotamya’daki Sümer kentlerine sızmaya başlamıştır. 
Akk adlar zaman içerisinde bölgede siyasî, askerî, dinî ve kültürel pek çok konuda önemli değişimlere ve etkilere sebebiyet vermişlerdir (E. Memiş, C. Bülbül,2004, 17). 
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Saitlilerin Arabistan bölgesinden göç etmelerinde iklim değişikliği, ekonomik, dinî, siyasî çekişme ve en önemlisi de nüfusun artması gibi nedenler sayılmaktadır. Bu gerekçeler içerisinde en önemlisi nüfus artışı olmalıdır. Çünkü Samiler Suriye ve Mezopotamya bölgesine geldikleri andan itibaren bölgede önemli sorunlara sebebiyet vermiş, sonrasında geniş ve köklü devletler kurmayı başarmışlardır. Bu durum da onların çaresizlik içinde bir göç içinde olmadıklarını göstermektedir. 

Akadlar’ın bölgeye geliş süreci Cemclet- Nasr devrine (MÖ. 3000- 2850) yıllarına tekabül etmektedir. Cemdet- Nasr döneminden Akad devletinin kuruluş sürecine kadar ki olan ara devre Er Siilaleri Devri (MÖ. 2850- 2550) denilmektedir. Bu devir, Akadların misafirl ik ten ev sahibi olduğu devirdir. Çünkü Sümer şehir devletlerinin birbirleri ile egemenlik mücadelesine girdikleri ve birbirlerini dış müdahale karşısında güçsüz bırakacak kadar birbirlerinin gücünü harcamışlardır (E. Memiş, C. Bülbül,2004, 17- 21). 

ER Sülaleleri Devrine ait kültür tabakasında bazı değişiklikler görülmüştür bu değişikler Sami Göçleri ile meydana gelmiştir: Cemdet- Nasr Devrine ait siyah bir bazalt parçası üzerindeki aslan avı sahnesinde ok ve yayla silahlanmış sakallı insanlar resmedilmiştir. Bundan önceki devre ait eserler üzerinde tasvir edilen Sümerler sakalsız idiler ve ok- yayın Sami Akadlarına ait olduğu bilindiği için de Samilerin Cemdet- Nasr Devri sonlarından itibaren Mezopotamya’ya girdikleri kabul edilmektedir. Ur’da mezarı bulunan kraliçe Pu-Abi isminin Sami kökenli bir isim olması ve Er Sülaleleri Devri’ne ait kral listelerinde yer alan isimlerden bir kısmının da yine Sami özellikler taşıması, Er Sülaleleri Devri Kültürü’nün Sümer ve Akadların ortak kültürü olduğunu söyleyebiliriz (F. Kınal, 1983, 49; E. Memiş, C. Bülbül, 2004, 21- 22). 

Ayrıca, bu dönemden kalan idari arşivler Sümerce özel isim taşıyan birey sayısının Sümer ülkesinde çoğunlukta olduğu, buna karşılık Akkad ülkesinde Akadca kişi isimlerinin baskın olduğunu göstermektedir ki, bu da iki heterojen topluluğun Mezopotamya’da iskân ettiğinin kanıtıdır. 

Aşağı Mezopotamya’nın Kuzeyi Sami Göçmenlerce Güneyi Sümerlerce iskân edilmişti. Kuzey bölgesi, çoğunluğu Sami olan bir nüfusun egemenliği altındaydı (J. Bottero, S. N. Kramer, 2017, 25). 

Akkad Devleti’ne Ait Bilgilerin Kaynağı 

Vazolarda, heykel kaidelerinde ve taş levhalardaki şükran metinlerinden mühürlerdeki kısa lejantlarda Akad hükümdarlarının hepsinin adı bu metinlerde geçer. En çok da Naram-Sin’den bahsedilir. 

Bunlar, Eski Babil Dönemi’nde (yak. 2000-1595) Sümer tanrılarının baş tapmağı olarak önemli bir yere sahip Nippur’daki ( Ekur) Enlil tapınağı başta olmak üzere, tapmaklara bağışlanmış anıtlardan kopya edilmiştir. İdari ve ekonomik belgeler Güney Mezopotamya’daki Umma ve Lagaş’ta, dildeki gelişmeleri gösteren yazılı metinlerse Diyala yöresinde ele geçmiştir (E. Kuhrt, 2017, 59-61) 
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Ayrıca, Kraliyetin şükran yazıtlarının kopyaları olduğu ileri sürülen Akkad krallarıyla ilgili geç öykü derlemeleri de önemlidir. Bunlardan en ünlü örneği Sargon’un doğum efsanesidir. Esasında bu öykünün en erken kopyaları Geç Asur Dönemi’nden (720-610) kalmadır. 

Narû (Stel) edebiyatı olarak bilinen bu tür yazıtlar esasında Akkad devletinin kısa sürede büyüyüp yıkılmasının bir sonucu olarak halk arasında efsaneleşmesinin bir sonucudur. 
Bu tür hikâyeler Helenistik dönemin başlarından itibaren farkı şekiller alarak okunmaya devam edil ir (E. Kuhrt, 2017, 61). 

Arşivler 

Akkad dönemine ait metinlerin çoğu III. Ur, İsin- Larsa ve Babil devirlerinde yazılmış kopyalardır. 

Bu kopyalar Nippur ve Ur arşivinde bulunmuştur. 

Kronikler, Ominalar (fal metinleri) Omino şerhler. 

Şar-tamhari (Mücadelenin kralı) metninin üç kopyası vardır: Anadolu’da Hattuşaş (Boğazköy), Mısır’da Tel el Amarna, Mezopotamya’da Babil de 

Hattuşaş arşivinde olan KBO III numaralı metin, Hititler zamanında (MÖ. 1750- 1200) Akkadça orijinalinden Hititçeye çevrilmiştir. 

Bu metin Anadolu hakkında bilgi veren en eski yazılı vesikadır. 

Başka bir metinde (KAV 92) de Akkad’m hâkim olduğu memleketi gösteren o zamanki bilgilere göre bir dünya haritası mevcuttur. Tabletin arka yüzünde bu memleketlerle ilgili bilgiler de mevcuttur. 

Son zamanlarda Elam belgelerinin yayımlanması ile Naram-Sin’in Awan sülalesinden Hita ile yapmış olduğu anlaşma bilim dünyasına tanıtılmıştır. 

Tel Brak kazıları, Nuzi (Kerkük civarı Yorgan tepe) Mari (Tel Hariri) kazıları Akkad krallarının Habur Orta Fırat Yukarı Dicle bölgesindeki faaliyetlerini arkeolojik verilerle gün yüzüne çıkarmıştır. 

Kıbrıs adasında, Naram-sin’in kölesi Mar- İştar yazılı bir mühür ile Uruk’ta Sargon’un kızı Enheduanna’nın adının yazılı olduğu bir vakıf hediyesi bulunmuştur (M. Kurt, 1994, 4; C. Günbattı, 132; J. Buttero, M. J. Steve, 2016, 114; M. Liverani, 1993 1- 11). 

Akk ad devleti ile ilgili kaynakların bir diğer önemli yanı komşu devletlerle ilgili bilgi vermesidir. Başta Elam olmak üzere (I. M. Diakonoff, Elam, CHI, 1-24) 


Akkad Devleti’nin Kuruluş Süreci 
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Akkadlar, 3. binyılın başlarında Fırat kıyılarına dayanmışlardı ama yeterince güçlü olmadıkları ve bölgeye yabancı oldukları için Sümer kentlerine girememişler ve herhangi bir siyasî rol oynayamamışlarıdır. Öncelikli olarak hayatlarını idame ettirebilmek için bağ ve bahçelerde çalıştırılmışlardır. Zamanla, Sami göçmenlerin sayısı artmış ve bölgede önemli bir nüfuz oluşturmuşlarıdır. Bu süreçte de Sümer şehir devletleri arasında başlayan siyasî ve askerî rekabet karşısında Sami göçmenlerden asker olarak, şehir devletleri tarafından istifade edilmiştir. 

Er Sülaleleri Devri’ndeki siyasî çatışma Samilere merkezi bir devlet kurma fırsatı vermemiş aksine bu kentler arası rekabetin bir birikimi olarak ortaya çıkmıştır. Bu rekabet somasında, Lugalzage kapsamlı siyasal denetim ha kk ı olduğunu iddia etmiş ve yerel hükümdarlara toprak bağışlayarak denetimini sağlamlaştırmak istemiştir. Devlet ismini Sargon un başkenti Akkad’ın isminden türemiştir. Bu başkenti yeni bir yerleşim yeri olduğu açık, bizatihi Sargon tarafından kurulmuştur (A. Kuhrt2017, 57-59). 

Samilerin artan nüfuzun en önemli kanıtı, Sümer şehir devletlerinin en önemlilerinden biri olan Kiş şehrinde, Er Sülaleleri Devri’nin sonlarına doğru Sami krallar egemen olmuştur. 
Akad Devletinin kurucusu olan Sargon da IV. Kiş Sülaleleri kralı Ur- Zababa’nın komutanlarından biri idi. Sami göçmenleri öncelikli olarak tarım somasında askerî alanında etkili olmuşlardır. Akabinde Şehir devletlerinin içinde bulunduğu siyasî buhrandan istifade edip gün be gün bölgede yönetimi ellerine almıştır (E. Memiş, C. Bülbül,2004, 22- 23). 

Sargon ve Haleflerinin (Bilhassa Naram-sin) elde etmiş olduğu asıl üstünlük silah teknolojisi değil devlet teşkilatlanması olmuştur. Devlet anlayışına getirmiş oldukları farklılık onları iktidarda tutan en önemli güçlerden biri olmuştur (M. Schwartz, 6-17) 

Sargon Devri (yak. 2296- 2240) 

Sargon {meşru/ gerçek kral ) kral anlamına gelmektedir (K. Köroğlu, 2016, 76) Yukarıda da ifade edildiği gibi Sami göçmenlerin bölgedeki şehir devletleri üzerinde MÖ.3. 
binyıldan itibaren güçleri artmış ve ilk egemen oldukları şehir devleti de Kiş olmuştur. Akad devri vesikalarından anlaşıldığı kadarıyla III. Uruk Sülalesi’nin son kralı Lugalzagesi, Kiş kralı Ur- Zababa’yı itaat altına almak için giriştiği seferde, Ur- Zababa’nın komutanlarından Sargon’a mağlup olmuş, egemenliği altındaki bütün Güney Mezopotamya kentlerini kaybetmiştir. Tabiri diğerle bütün Güney Mezopotamya şehirleri Sargon’a geçmiştir. Bu güç karşısında Sargon, hamisini de saf dışı bırakarak hâkimiyetini ilan etmiştir (CAH. 418). 

Sargon’un hâkimiyeti ile birlikte bölgede çok önemli değişiklikler oldu: 

Tarihte ilk defa Kuzey ve Güney Sümerleri birleşmiştir ve tek bir idare altına toplamıştır. Ayrıca Sargon tarihte ilk düzenli ordu kuran kraldır (CAH, 424). Mezopotamya da siyasî birliği sağlayan Sargon, yönetici ünvanlı olarak ilk defa Şarkişşati yani Dünya Kralı ilan edilmiştir. Tabii olarak bu dünya Mezopotamya toprakları idi ama unutmamak gerekir ki Sümer inancına göre dünya Sümerlerin yaşadığı bölgeden ibarettir (E. Memiş, C. 
Bülbül,2004, 22- 23). 
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Sümer şehirlerinin birbirleri ile olan mücadeleleri sonrası pek çok şehir harap oldu ve bu şehirlerin çoğu eski şaşasım ve debdebesini kaybetti. Sargon bu şehirleri hâkimiyetine aldıktan sonra yeniden bir yapılandırma faaliyetine başladı. Şehirler tekrar mamur edildi. 
Sargon hem yöneticisi (Sümer şehir devletlerinin) hem de Umma, Uruk, Ur, Larsa, Nippur gibi dinî merkezlerinde bağışçısıydı. Akkad dönemi bilhassa Mezopotamya için bir altın çağ hüviyetinde olmuştur. İndus vadisi ile ticaret gelişmişti ki, Hintçe (Meluhha dili) çevirmeni dahi bulunuyordu. (CAH. 420, 446) 

Sargon’un Doğum Efsanesi: 

Sargon un doğum efsanesini anlatan ve elde kalmış en erken metin (8. yüzyıla aittir, Ninova): 


Sargon, büyük kral, Akkad (Agade) kralı, benim. 

Annem yüksek bir rahibe idi, babamı tanımadım. 

Babamın kardeş(ler)i dağlarda yaşardı. 

Şehrim Fırat’ın kıyısına kurulmuş olan Azupiranu’dur. 

Rahibe olan annem bana gebe kalmış ve gizlice beni doğurmuş. 

Beni kamış bir sepete koymuş ve sepetin kapağını zift ile sıvamış. 

Beni, suları üzerime yükselmeyen bir nehre bırakmış. 

Nehir bana yardım etti ve su çekmecesi olan Akki’ye taşıdı. 

Su çekmecesi olan Akki ibriğini daldırırken, beni sudan dışarı çıkardı. 

Su çekicisi olan Akk i, beni bahçıvanı olarak tayin etti. 

Bahçivan iken, İştar bana aşkını lütfetti, 

Ve dört ve (.) yıl boyunca, ben krallık alıştırması yaptım. 

Zapt ettiğim ve hükmettiğim siyah başlı (insanlar) 

Ulu dağları çentikli baltalarla fethettim (ANET, 119) 

Yüksek dağların hepsine tırmandım. 

Dağ eteklerinin hepsini geçtim 
Üç defa deniz-topraklarına açıldım. 

Dilmun bana boyun eğdi. Cennetin ve yeryüzünün ulu duvarlarına tırmandım ( J. G. 
Westenholz, 1997, 43). 

Sargon’un doğum efsanesi daha sonra Hz. Musa ve Romus Romulus kardeşlere de de görülmektedir. Fırat kenarındaki Azupiranu şehrinde onu bir bahçıvan bulmuş ve kendi 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çocukları ile birlikte büyütmüştür. Sargon genç bir delikanlı olduğunda Tanrıça İştar ona âşık olmuş ve bundan dolayı ona, Sümer ve Akkad memleketlerinin hâkimiyetini vermiştir (E. 
Memiş, 2017, 58). 

Sargon un doğumu ve hayatı ile ilgili pek çok hikâye mevcut bu hikâyelerden biri de: Sargon un mütevazı bir aileden geldiği ve babasının muhtemelen hurma yetiştirici olduğu yönündedir. Bir yolunu bulup Kiş kralı Urzababa’nın sarayına girmiş ve çeşitli hizmetlerden sonra onun sakicisi olmuştur. Bu hikâyenin önemli yanı ise tanrıların krala kızmaları ve onun yerine Sargon u layık görmeleridir. Açık bir şekilde görüldüğü gibi Sargon un krallığı soyundan ya da farklı bir meziyetinden ötürü değil de tanrılar tarafından seçilmesidir. Bu durum da bize ilk çağdan Ortaçağa kadar istisnasız geçerli olan tanrı tarafından seçilme yani iktidarına dini meşruiyet kazandırma gayretini açık bir şekilde göstermektedir. 

Kesin olarak bildiğimiz en önemli husus, Akkad’ın siyasi sahneye çıkması ve Urzababa’nın hem de Lugalzagesi’nin Sargon’un çağdaşları olmasıdır. Bunun dışında kalan hususlar belirsizliğini korumaktadır (E. Kuhrt, 2017, 64,65). 

Sargon’un Askerî seferleri 

Sargon yönetimi devraldıktan sonra önemli askerî seferlere imza attı. Bu seferlerden ilkini, prehistorik devirlerden itibaren Basra Körfezi ticareti yüzünden Sümer ülkesi ile ticari rekabette olan Elam ülkesi üzerine yapmıştır. Elam seferinin galibiyetle sonuçlandığını, Elam ülkesindeki avan ve Warahşa krallarının onunla birer antlaşma yaptıklarından anlıyoruz. Bu şekilde Sargon Doğudan gelecek tehlikeyi önlemiş ve memleketin ihtiyaç duyduğu taş ve madeni de bu ülkeden temin edebilmiştir. 

Eski Babil devrinde kopya edilen bir vesikada Sargon ‘un Girit (Kaptara/ Tevrat’ta Kaftor) adasına askeri bir sefer düzenlediği belirtilmiştir. Minos III devrinde (MÖ. 2350- 2100) itibaren Babil’in çıplak tanrıça figürlerine rastlandığı için, Sargon ‘un bu adayı da zapt etmiş olabileceği ileri sürülmüştür (E. Memiş, 2017, 62) 

Sargon esas ününü Batı’ya yaptığı seferlerde kazandı. Vesikalarda bahsi geçen Batı tabirinin anadolu olduğunu biliyoruz. O, sedir ormanlarına (Amanoslara) ve Gümüş dağlarına ( Toroslar) kadar olan Anadolu topraklarını kontrolü altına almıştır. Orta Anadolu’daki Puruşhanna şehrini de zapt etmiştir. Buradan yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya arasındaki ticarî ilişkilerin Asur Ticaret Kolonileri Çağı’ndan (1970-1750) çok önce başladığını söyleyebiliriz (E. Memiş, C. Bülbül,2004, 24; E. Kuhrt, 2017, 63). Sargon aynı zamanda Basra Körfezi’ndeki adalara da sefer düzenlemiştir. Bu durumda Akkad ordusu sadece kara gücü değil aynı zamanda da deniz gücüne sahipti (İ. Parmaksızoğlu ve Y. 
Çağlayan, 1976,61). 

Çivi yazılı belgelerde Sargon’un Batı seferleri: 

7. îştar’ın onun için zafer kazandığı sürece, 

8. Sargon toprakta, sesinin yankılanmasına müsaade edecek, İmana onun için zafere ulaştığı sürece, 
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9 Sargon sesinin yankılanmasına müsaade edecek. 

10. Onunla birlikte olan Zubi’yi (kanal ya da dağ) geçen 12 kişidir. O görecek ve 

(...) 

11. O, onların Amonos’u geçmesini temin etti. Askerî kuvvetlerine Amonus’u geçmelerini emretti. 

12. O sedir ormanına ulaştı, Amidst, onun gürültüsü (?). O boyun eğdi, (ve) 

13. silahlarını hazırladı, hürmet için kurban kesilmesi emrini verdi. 

14. Kararlı bir şekilde konuştu, hürmet için bir kurban kesilmesi emrini verdi. 

15. Kararlı bir şekilde konuştu, O, Irnina’nın ayrıcalıklı olanına konuştu. 

16. Kahramanlarım, savaşmak istediğim Mardaban ülkesi, 

(Mardaman, Simurrum ve Hurrian sınırında, Kuzey Mezopotamya’nın üst Dicle bölgesinde uzanıyor.) 

17. bana söylediği şey, savaşacağım. Kahramanları ona cevap verdi: Savaşta Didnu göçebeleri ile görüşen yüce (oxen) ( J. G. Westenholz, 1997, 83- 85) 


Akkadlı Sargon’a Ait Bir Tablet 

Akk adlı Sargon’un Anadolu’ya dair yapmış olduğu serleri anlatan bir tablet Kültepe’de 1958 kazıları esnasında bulunmuştur. O yıl çıkarılan 764 tablet Ah- Şalim adlı tüccarın arşivine ait oldukları anlaşılmaktadır. Tablet Sargon’dan 400 yıl sonra eski Asur lehçesinde yazılmıştır. Zaten Sargon ve Akkad devletine ait tabletlerin çoğu sonraki devirlerde yazılmış kopyalara aittir. Metnin tercümesi: 

“Kral Sarru-kîn, Akad kralı, dört (cihanın kralı), kuvvetli 

kral. 3'5) Tanrıların görüşmeleri üzerine, tanrı Adad ona güç verdi. 5' 

7) Doğudan batıya (metinde: güneşin doğuşundan batışına) kadar 

(bütün) iilke(leri) zaptettim ve 8_9) bir günde 70 şehri yendim. ,<M1) 

Onların krallarını yakaladım ve şehirlerini mahvettim. 1M3) Gücün 

beyi Adad ve mücadelenin sâhibesi İstafa yemin edeyim!: 13_14) 

Ceylanı gördüm ve tuğlayı nehre attım ve 14_15) süratle hareket ettiğim 

sırada kemerim kırıldı ve 16'17) sanını ’u koydum ve süratle hareket 

edip ceylanı yakaladım. 17'18) Tuğlayı sudan çıkardım. 18-19) 
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Adad ve Ista f a yemin edeyiml: 19 ‘20) Her gün bin sığır (ve) 6 bin koyun kestim. 2, '22) 7 bin muharibim, her giin önümde yiyecekleri göğüs eti; 23'24) 3 bin habercim, yiyecekleri sağrı eti (ve) 2529) bin 

seçkin adamım her giin doyuncaya kadar yiyecekleri butlar (yüzünden) . 

itiraz ettiler ve 30~3,) 7 bin muharibim göğüs eti yedi. 31 '33) 

Geri kalana göğüs eti yetişmedi ve 33'35) (bu yüzden) onun k.'su olan kusamanum sığırını kesti ve 35"36) sonrakine göğüs etini verdi. 36 37) 

Alıçını (sığırın) bacağını ayırdı 1 ve 38'40) (bu sebepten) onun kusuru olarak 100 sığır (ve) 200 koyun kesti ve kölelerimi doyurdum. 40-41) 

Adad ve t ita f a yemin edeyim!: 41 ’43) 7 yıl birbuçuk ay karanlıkta askerlerimle birlikte oturdum. 44'7) Ayrılışımda, akik ve lapis-lazuliyi kamışa 1 bağladım ve ülkeye (halka) paylaştırdım. 47'50) Amanos dağlarını ikiya ayırdım ve onların arasına bir kazık gibi heykelimi diktim. 

50'51) TükriS kralını (bir) posta sardım. 52'53) Hutura{lılar)'ın 

bibin(n)u lan başlarına koydum. 53'55) alasia'yı bir kadın gibi başlarına 

örttüm. 55"57) Amurrular’ın (sanki) onların babası gibi .” (C. Günbattı 131- 

136) 

Akkadlı tüccarlar, Anadolu’da ilk kolonilerini kurmuşlardır. Bakır ve gümüş madenleri başta olmak üzere Anadolu’nun muhtelif zenginliklerini sömürmüşlerdir. 
Sargon’nun Anadolu’ya girdiğini Hitit vesikalarında da görmekteyiz. Sargon zamanı Akk ad İmparatorluğu’nun sınırları doğuda Karun nehrinden batıda Akdeniz’e, kuzeyde Orta Anadolu’dan güneye Basra Körfezi’ne kadar uzanıyordu. Sargon 56 yıl iktidarda kalmayı başarmış ve dünya tarihinin bilinen ilk imparatoru ve ilk daimi ordusunun kurucusu olmuştur (E. Memiş, C. Bülbül,2004, 24; E. Kuhrt, 2017, 63). 

Sargon, Fetih Kahramanı (Çivi yazılı Belgelerde) 

1. Siz.,bana cesaret verenlersiniz, 

2. Harminarika’’ya dair. 

3. Beni, siz haberdar ettiniz; 

4. Cesaret, güç, yaşama gücü, kahramanlık. 

5. Geçmiş zamanlardan beri onlar sizi her zaman cephede buldu 


8 





6. Size cesaret yakışır. 

7. Dikkat edin söylediklerime, 

8.uzun durun, ilan edin, gurur duyun. 

9. Varın, ganimet alın 

10. Şimdi (?) Şampiyon konuşuyor, 

11. 12. Yenileştirin vücudunuzu, hâzinenizi, bayramlık kıyafetlerinizi. 

13. 14. Şüphesiz, Temu ile donatıldınız, saldırganlarınız düşmanlarınızda... 

(Temu’ya sahip olmak en önemli insanı vasıftır. Temu, Ölümlü balçığa can veren tanrısal bir kıvılcımdır.) 

15. Ağzınızın zihninize hükmetmesine izin verin, 

16. Ve zihninizin bacaklarınıza hükmetmesine de izin verin 

17. 

18. Yarın, Akkad savaşa başlayacak. 

19. İnsanların silahtaki festivali kutlanacak. 

20. doğum sancısındaki kadınlar zahmet içindedir. 

21. doğum yapan iki kadın kan revan içindedir. 

22. Dostlar festivali nerede kutluyorlar. 

55. Savaşçılar gökyüzündeki yıldızlar gibiydi. 

57. Kapladılar ovayı. 

58. Sargon Uta- Rapoştim’in topraklarına girdi. 

96. Hakikaten yüce kral. Cephenin kralı, benim. 

97. hiçbir kral gelemediği bulunduğum yere ( J. G. Westenholz, 1997, 61- 75). 

Rimuş ve Maniştusu Dönemleri 

Maniştusu, babasının hayatta iken kendisine verdiği görevlerden dolayı kendisini esas halef addediyordu. Buna Rağmen tahta ilk Rimuş geçmiştir. Rimush, tahtı kendisine EnliTin verdiğini ve tahta geçtikten sonra da EnliTin, kendisine düşmanlarına karşı zafer kazandırdığını ifade etmiştir (CAH. 434) Sargon un vefatından sonra, tabii devletler isyan etmiş ve taht sahipleri bununla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Sargon dönemindeki sınırlar muhafaza edilmesine rağmen, önemli karışıklıklar çıkmış ve bu karışıklıklar mevcut iktidar tarafından çözülememiştir. İlk tahta geçen Rimuş, daha ziyade ülkenin batısı ve 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güneyinde çıkan isyanlarla, Maniştusu’nun ise doğu ve kuzeyde çıkan isyanlarla ilgilendiği görünmektedir. 

Ur, Uruk, Umma, Lağaş, Kazallu gibi şehirler izyan etmiştir. Muhtemelen Elam ve Warahşa şehirleri de aynı anda isyan etmiştir. Rimuş seferlerde kolaylık olması açısından Diyala nehri civarında kendi adını verdiği Dur- Rimuş kalesini yaptırmıştır. Devletin içine düştüğü bu durum karşısında Rimuş’un idareyi kardeşinin de yönetime iştirak etmesini istediği, hatta ülke yönetimin ikiye bölündüğünü söyleyebiliriz. 

Sümer Kral Listesi Rimuş’nun 9, Maniştusu’nun ise 15 senelik iktidar süreleri olduğunu kaydeder. Bu duruma rağmen Maniştusu’nun oğlu değil de Rimuş’un oğlu olan Naram- Sin tahta geçmiştir (E. Memiş, 2017, 63,64). 

Naram- Sin (2270- 2220) 

Naram-Sin’in tahta gelmesi hanedanlık içinde pek çok kanlı olay somasında gerçekleşmiştir. Naram-Sin’in yöneticiliği ve komutanlığı dedesini aratmasa da dedesinden ayrıldığı pek çok nokta vardır. Başlıca farklılık kendisini Tamı (Akkad’ın Tanrısı) ilan etmesidir. Hatta devletin yıkılışına sebebiyet veren esas neden Gutiler değil Naram-Sin’nin bu kibridir, diye geçmektedir çivi yazılı belgelerde(CAH. 440)Naram- Sin iktidara geldikten soma aralarında Mani ensisi Minir- Dagan’ın da bulunduğu isyancılar, Kiş şehrinde bir araya gelerek, Sümer şehir devletleri (Ur, Uruk, Nippur, Uımna, Lagaş) Naram- Sin’e karşı isyan etmiştir. 

Anadolu’daki şehir devletleri(17 şehir devleti) de Hitit kralı Pampa’nın liderliğinde bir araya gelerek isyan etmişlerdir. Naram- sin dönemi devletin en güçlü olduğu dönem olmasının yanı sıra çözülmeye başladığı dönemdir de. Naram-Sin, dedesinin imar siyasetini izlemiştir. İsyan soması tahrip olan mabetleri ve şehirleri yeniden inşa etmiş ve savaştan dolayı göç eden bölge sakinlerini tekrar eski yerlerinde iskan etmiştir(ANET, 268). 

Bu isyan hareketini Naram-Sin zamanında Lağaş ensisi olan Lugal- Uşumgal’m raporu da doğrulamaktadır. Bu isyan olayları karşısında Naram- Sin serinkanlı ve dedesine yakışır bir devlet adamı gibi davrandı. İsyanlarla ilgili acele tedbir alarak isyanları kısa sürede ortadan kaldırdı ve isyankârları en ağır şekilde cezalandırdı. 

Naramsin’in Anadolu da uygulamış olduğu siyaset ise tamamen cezalandırma ve ganimet üzerine bir sefer olmuştur. Çünkü Kral Anadolu’daki seferi bittikten soma şehirlerin başına kendisinin emri altındaki valiler tayin etmemiş ve yine her bölgede güçlü olan yerel yöneticilere bırakmıştır. Muhtemelen Anadolu’nun uzaklığından dolayı bu şeklide davranmıştır. 

Çivi Yazılı Belgelerde Naram- Sin’in Amanos ve Sedir Dağı Siyaseti 

Naram- Sin’in Anadolu üzerinde gerçekleştirdiği sefer merkezi bir yönetimi tesis etmekten uzaktı ama Amanos ve Sedir Dağı siyaseti, Anadolu siyasetinin aksine tamamen kontrol altına almaktı. Bu bilginin kaynağı Ur’da bulunmuş Akkadca bir metindedir: Tamı 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Nergal yüce Naram-sin için yolu açtı ve ona Arman’ı ve Ibla’yı verdi. Ve Amanos ile Sedir Dağı’nı, yukarı denizi hediye etti (ANET, 268). 

Amanos bölgesi Akkad devleti için hayati öneme sahipti. Amanos geçitlerini elinde bulunduran Mezopotamya kavimleri Anadolu’ya rahatça girebilmişlerdir. Akkad devletinin yıkılmasından sonra bile bölgedeki devletler bu geçitleri ellerinde bulundurmak için azami gayret göstermişlerdir. 

Naram-sin Şar Kibratim Arbaim (dört iklim kralı) unvanını almıştır. Naram-sin iktidarının sonlarına doğru Zağros Dağları’ndan inen Gutiler’e yenilmekten kurtulamamıştır. 
İktidarının sonlarına doğru ortaya çıkan huzursuzluk ve anarşi esasında devletin de sonunu getirmiştir. 

Naram-sin Steli 

Tardunni Kaya kabartması ve Sarpul Kaya Kitabesi Naramsin Zağros dağlarında ve Elam memleketinde yaptığı savaşların arkeolojik delidir. 

Arkeolojik kazılar sonrası Susa’da bulunmuştur. Kral’ın Zağros’un kuzey yamaçlarında yaşayan dağlık halk Lululara/ Lulubelere karşı elde ettiği zaferin anısına dikilmiştir. Elam kralı savaş ganimeti olarak Susa’ya getirmiştir. Mezopotamya sanatının en büyük şaheseridir. 


Naram-Sin’e karşı büyük isyan (Geneva Versiyonu) 

1. Enlil (için) onun kuvveti, Ilaba, tanrıların genç adamı, tanrı boyu. 
(Ilaba, Akkad hanedanlığından kral olanların savaş ve özel tanrısıdır J. Black, ve A. 
Green,2004, 106-7) 

2. (Ben) Naram-Sin, Ulu kral, Akkad Kralı, 

3. Dünyanın ( dört bir yanın) kralı. 

4. Beyan ediyorum îştar’a ve Annunitum’a 

5. Annum’un vaftiz edilmiş rahibi, Enlil’in askeri komutanı, 

6. Ilala’nın askerî komutanı 

7. Irnina kaynaklarının, Fırat ve dicle’nin koruyucusu 

8. Gücünü sevk eden 

9. Bütün krallara karşı 

10. Bütün dünya 

11. Birlikte isyan çıkardı bana karşı: 
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12. Kiş, Kutha, Tiwa, Urumu 

13. Kazaalu, Giritab, Apiak 

14. Ibrat, Dilbat, Uruk ve Sippar 

15. Birlikte bana karşı isyan çıkardılar. 

16. Atam Sargon zamanında, 

17. Uruk’u fethettikten sonra, 

18. Kiş(i) halkını özgür kıldı. 

19. Köle işretlerini kaldırdı. 

20. (ve) zincirlerini kırdı. 

21. îştar, Ilaba, Şullat, ve Hanish sayesinde 

22. Şamaş, ve Umşum sayesinde ( J. G. Westenholz, 1997, 239- 243). 

17 Krallığın İsyanı Şar- tamhari: Muharebenin kralı: 

Bana karşı bütün memleketler isyan ettiler. 

Guşua kralı Anmanailu, Pakki kralı Bumanailu. 

Ullwi (Ullama) kralı Lupanailu Kkralı.... İnmipailu. 

Hatti kralı Pampa, Kaniş kralı Zipani, ...kralı Nur-Dagan. 

Amurru kralı Huwaruwaş, Paraşi kralı Tişenki. 

Armamı kralı Ur-Larak, Nikkıı kralı Ur Banda. 

Turki kralı İlşu-Nail \Kursaura kralı Tişbinki. 

Toplam 17 kral ve ( ben) onları vurdum. 

Hunilere karşı bütün orduyu seferber ettim ve sonra (tanrılara ) şarap taktim ettim. 

Ondan sonra savaşçılarıma binlerce düşman askeri hiç mukâvemet etmedi. 

Naram-sin 17 devletle mücadele ettikten sonra Guti kralı Gula- An’la da mücadele ettiğini söyler: 

Mengi, uzak ilkenin kralı. Güçlü ordum ile onu yendim, 

Onu geri getirdim Akkad sığınağına 


12 



Gula- An Guti kralı 


Güçlü cephede yendiğim 

Toprağına dönmesi için serbest bıraktım ( J. G. Westenholz, 1997, 246- 255). 

Şarkalişarri (2220- 2195) 

Selefinin aksine “ Akkad kralı'’’ ünvanı taşımıştır. Bu unvan Akkad egemenliğinde bulunan devletlerin elden çıktığını gösterir (E. Memiş, C. Bülbül,2004, 24, 25). 

Elulu, Dudu, Şudurul (2195- 2150) 

Bu üç kral devleti 45 yıl ayakta tutmayı başarsalar da Gutilerin aşırı baskısı sonucu devletin yıkılmasını engelleyememişlerdir (E. Memiş, C. Bülbül,2004, 24- 25). 

Guti İstilası ve Devletin Yıkılışı 

Dicle’nin doğusundaki Küçük Zap suyu ile Diala Nehri arasındaki bölgeye Gutium denilmekteydi (E.Memiş, 2009, 42) 

Zağros dağlarından bölgeye inen Gutilerin meşei tam olarak bilinmemekle birlikte Türk olduklarını iddia eden tarihçiler vardır. Alına bakılırsa birkaç durum istisna Sümerlerin başına gelen Akk ad ların başına gelmiştir: Gutiler Sargon döneminden beri orduda önemli bir güç oluşturmaya başlamışlardı. Doğu bölgesinde de öenmli bir güç oluşturmuşlardı Agade’nin laneti: Öcü alınan Ekur adlı şiirsel bir belgede bu kavmin yaptıkları anlatılmaktadır. Akkad m yıkılışından yüzlerce yıl sonra yazılmıştır bu şiir. Naram-sin in tanrılık iddiası sonrası Enlil tarafından ceza olarak gönderilen Gutiler’in yaptıkları barbarlığı acı bir şekilde ifade eder: 

“Sonra Enlil çatılmış kaşlarıyla, Kiş halkını Gök Boğası gibi öldürüp, azametli bir öküz gibi Erek (Uruk) in evini yerle bir ettikten sonra, vakti geldiğinde Agade kralı Sargon ’a ” 

Bütün bu gelişmelere rağmen Akkad İmparatorluğu’nun yıkılmasını Gutilere mâl edemeyiz. Devletin parçalanmasını etkileyecek kadar önemli bir neden değildir. III. Ur Hanedanlığının yükselişinde aramak daha doğru olacaktır. 

Akk ad Devleti fiziki ve siyasi olarak ortadan kalksa bile kültürel ve bölgede değiştirmiş olduğu devlet anlayışı bakımından etkisini sürdürmüştür (A. Kuhrt, 2017, 70 -76). 


Belgelerde devletin yıkılış gerekçesi olarak Guti’lerin bölgeye inmesi ve zamanla devleti zayıflatarak yıkması gibi bazı bilgiler geçmektedir. 

Ama Gutiler sadece devletin yıkılışına sebep olan esas nedenin sonucudur. Esas neden ise Naram-Sin’in tanrılık iddiasında bulunmasıdır. Bu yüzdendir ki Tanrı Marduk, Naramsin’nin yapıklarından hoşnut olmadı ve göçebe Gutileri ona karşı kullandı. Tanrının hediyesi olarak onun topraklarını da Gutilere verdi. 
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Naram-sin in en büyük günahı hiç şüphesiz Nippur’daki Enlil mabedini askerlerine yağmalatması idi. Sümerler de Akkadlar da Gutileri barbar olarak nitelemişlerdir.(CAH. 454). 

Ülkede yapılan fetihler ve sürekli savaş ortamı halkta huzursuzluğa sebebiyet verdi. 
Sargon döneminde bile ayaklanmalar baş göstermişti. Sargon dönemindeki ayaklanmalar daha çok Sargon’un şahsına ve yönetime geçişi ile ilgiliydi. Naram-sin döneminde ise: Askerî desteği arkasına alan Naram-sin’in oluşturmak istediği sistem ile ilgili idi. Askeri sınıfın ve büroksasideki soylu sınıfın nüfuz kazanmasından korkan ve krallık topraklarının kentlerinin ve tapınakların zararına genişlemesinden hoşnut olmayan soylular tarafından yönetilmiştir (V.Diakov ve S, Kovalev, 2017, 90,91). 


Sonuç 

Akk ad İmparatorluğunun kurulması ile birlikte bölgede devlet yönetimine dair büyük bir inkılap olmuştur. Artık Şehir devlet yapısı yıkılmış ve yerine merkezi ve imparatorluk algısı olan bir anlayış gelmiştir. Sargon’un dışardan gelmesi ve böyle muazzam bir devlet kurması, diğer göçebe halklar için de bir örnek teşkil etmiştir. Yalnız, unutmamak gerek ki, devletin yıkılışı da kuruluşuna muvazi olarak hızlı olmuştur. Devletin kuruluşunun temel süreci ve dinamikleri tam olarak nasıl tespit edilememiş ise yıkılışına esas teşkil eden etken de henüz yeterince tespit edilememiştir. 

Akkad İmparatorluğu ’ndan kalan hemen hemen (henüz) hiçbir kayıt yoktur. Elimizdeki bütün belge ve kayıtlar sonraki devirlere ait olan kopyalardır. Bu nedenledir ki tam olarak hüküm vermek daha da zorlaşmaktadır. Yapılan arkeolojik kazılarla bu eksikliğin giderileceği ümit edilmektedir. Hâlihazırda, Akkad devletinin başkenti olan Akade bile bulunamamıştır. 
Mevcut eksikliğin temelini de bu oluşturmaktadır. 

Tarihi olaylar salt günümüz insanlar için ve günümüz değer ve normlar açısından değerlendirilmemektedir artık. Bu yüzden Akkad devletinin hem kuruluş hem de gelişme ve yıkılış süreci, dönemin insanları bakış açısından da değerlendirildi. Dönemin insanları, tansıral bir cezalandırma olarak görmektedir. Bu görüşte de (kendilerine göre) haklı olmalarını sağlayacak pek çok gelişme olmuştur. Akkad İmparatorluğu’nun yıkılışı görünürde Gutiler olsa da derunî olarak, pek çok şey söylemekle birlikte, hâlâ sırrını korumaktadır. 
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